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GEBARENTAAL 
 
 
DRANK EN GEWELD GAAN HAND IN 
HAND IN DE PETER HANDKESTRAAT 
 
Van uw verslaggever: Johan Meesters 
 
 
In de bar 'The Pink Elephant' in de Peter 
Handkestraat kwam het gisteravond tot een 
handgemeen. Stadgenoot J.V., beter bekend als 
'Jan-met-de-handjes', gedroeg zich handtastelijk 
ten opzichte van de vriendin van J.M. Na van zijn 
vriendin vernomen te hebben wat er aan de hand 
was, sommeerde J.M. J.V. zijn handen thuis te 
houden. V. verklaarde met zijn hand op het hart 
het te zullen laten. M., overigens niet iemand die 
met een natte vinger te lijmen is, zag het dit keer 
door de vingers en streek de hand over het hart. 
M's vriend K.V. echter, nogal zwaar op de hand, 
besloot V. eens goed onder handen te nemen en 
diende hem een vuistslag toe. J.V., van deze 
vingerwijzing niet onder de indruk, week echter 
geen duimbreed. W.P., alias 'Willem-met-de-
lange-vingers' (hij en J.V. zijn als twee handen op 
een buik), besloot, merkende dat er een gevecht 
op handen was, V. een handje te helpen. J.M., die 
er overigens een handje van heeft om op de vuist 
te gaan, was uiteraard op de hand van K. Evenals 
een handjevol omstanders, die niet met de handen 
over elkaar bleven zitten. Toch slaagden de 
laatsten er niet in de strijd naar hun hand te 
zetten. V. en P. verzetten zich met hand en tand. 
Ja, zelfs kregen zij de overhand, toen enkele van 
de te hulp gesnelde omstanders er hun handen 
van aftrokken toen bleek dat V. en P. zich 
verdedigden met wat maar voorhanden lag. Zo 
maakte W.P. J.M.'s vriendin haar handtasje 
afhandig en stiet een daarin gevonden breinaald 
door M.'s linkerhand. M. mag echter nog zijn 
handen dichtknijpen, want zijn vriend K.V. werd 
door J.V. het hoofd afgerukt, waardoor deze erg 
onthand was. Hij is onder behandeling en 
gelukkig alweer aan de beterende hand. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderhand had de caféhouder de politie 
gealarmeerd, die toesnelde om de orde te 
handhaven. Zij kwam handen te kort, maar de 
grootste boosdoeners vielen in haar handen en 
werden met handboeien afgevoerd. Alleen P. wist 
handig te ontsnappen. Brigadier Duimzuiger: "Hij 
is bij de pinken en kent alle steegjes hier op zijn 
duimpje. Bovendien hebben we wel wat anders 
omhanden. Maar we hebben zijn handlanger en 
als we die de duimschroeven aanzetten, dan kun je 
op je vingers natellen dat hij doorslaat. Het geweld 
in deze buurt neemt hand over hand toe, hetgeen 
in de hand wordt gewerkt door een stijgend 
drankgebruik. We kunnen het niet meer in de 
hand houden." 
Van de caféhouder vernamen wij uit de eerste 
hand dat het P. was geweest die de hand had gehad 
in de vechtpartij: "Ja, het is een beetje uit de hand 
gelopen. Maar het ligt voor de hand dat J.M. en K. 
vrijuit gaan. Ik steek mijn hand in het vuur voor 
die twee. Maar als ik die W. in mijn vingers krijg! 
Mijn handen jeuken." 
Volgens anderen ligt het er echter duimdik 
bovenop dat de caféhouder de politie om de vinger 
tracht te winden en maar wat uit zijn duim zuigt. 
Wij polsten enkele omstanders: "Kootje, o sorry, 
K. dus, is zijn rechterhand en daarom houdt hij 
hem de hand boven het hoofd." K.: "Ik was mijn 
handen in onschuld." 
De schade is groot. De caféhouder: "Ik zit met de 
handen in het haar. Ik ben niet verzekerd, dus zal 
zelf de hand in de zak moeten steken." Anderen 
menen echter dat de caféhouder nog wel wat 
achter de hand heeft: "Die paar duizend? Daar 
draait hij zijn hand niet voor  om…” 
 
 
 


