ZWALUW

mijn muren houd ik leeg en ruw
ik duld geen teken aan de wand
mijn huis is tegen tekst bestand
heerlijk blank en letterluw

de buurt hier noemt mij woordenschuw
guur volk door woordengloed verbrand
met taal bestraald van rand tot rand
van wiens beblaarde huid ik gruw

voor mij geen boek geen brief geen krant
ik schep mij een schemerschaduw

in dit tekstovergoten verletterde land
schrijver, vergeef mij als ik u wegduw

u schrijft zich de zwellingen op uw hand
maar een zomer maakt nog geen zwaluw

Johan Meesters

ZWALUW

Johan Meesters — Bescheidenheid is een doodzonde -
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