DE BARRIERE

Als dichter heb ik niks met kroegen.
In kroegen zit het schuim der natie.
Van enjambement of alliteratie
hebben drinkebroers geen sjoege.

Ze lullen door je voordracht heen
en dan rochelt door je fraaie terzine
die monsterlijke espressomachine.
De herrie gaat door merg en been.

Wie hier slaagt een dichter te zijn.
Vanaf de trap naar het damestoilet
overtuiging legt in een alexandrijn.

Wie achter een kaduke micro gezet
klanten boeit tot het laatste refrein.
Die mens verdient een klinkend sonnet.
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