
De contactadvertentie (door Johan Meesters) 
 
Vrouw komt bij krant om contactadvertentie te plaatsen. 
Geeft eerst uitgebreide tekst: 
 
“Blonde vrouw van 48 zoekt man van ongeveer 50. Een echte man, 
dus niet schriel, maar een beer van een kerel, desnoods met een 
buikje, en ook niet kaal, maar met flink haar en een woeste baard. 
Iemand met interesse voor kunst, literatuur en beeldende kunst, 
maar niet die moderne rotzooi, móóie kunst. Om samen naar musea 
te gaan en lekker uit eten te gaan, sushi bijvoorbeeld. En om samen 
te genieten van een mooie zonsondergang aan het strand. Zelf ben 
ik blond, strak van lijf en heb een keurige uitstraling van een echte 
dame. Ik luister graag naar klassieke muziek, vooral naar 
Rachmaninov. O, en wandelen in de natuur, dat doe ik ook graag, 
niet fietsen, maar wel wandelen. En niet met een hond. Ik ben een 
kattenmens. En ’s ochtends kom ik wat moeilijk mijn bed uit. Ik ben 
meer een avondmens.” 
 
Het meisje van de krant typt dit alles uit terwijl de dame 
spreekt. 
 
Zegt dan: 
“Goed zo, mevrouw. Dat kan zo hoor. Deze advertentie 
komt dan op € 643,85.” 
 
“Wat zeg je? O, maar dat is veel te duur. Zoveel geld heb 
ik niet eens bij me.” 
 
“Wat heeft u dan bij u? Wat mag het dan kosten?” 
 
Dame kijkt in haar portemonnee. “€ 4,50. Dat kan ik 
betalen.” 
 
“O, voor € 4,50 wordt de advertentie wel wat korter.” 
 
“Wat kunt u dan doen?” 
 
“vr. zkt m.” 
 
“Pardon?” 
 
“vr. zkt m.” 
 
“???” 
 
“Vrouw zoekt man, maar dan afgekort.” 
 
“O. Nou ja, doet u dat dan maar.” 
 
Betaalt en loopt wat teleurgesteld weg. 
  



 
Dan komt een man binnen. Hij wil ook een 
contactadvertentie plaatsen. 
Tekst is precieze spiegel van de eerste tekst van Nicole. 
 
“Man van 50 zoekt blonde vrouw. Iets jonger dan ik graag. Een 
vrouw die strak van lijf is en een keurige uitstraling heeft. Een echte 
dame. Om samen leuke dingen te doen, zoals wandelen in de 
natuur, genieten van een zonsondergang aan het strand, musea 
bezoeken, met beeldende kunst, maar niet die moderne troep, en 
ook lekker uit eten te gaan. Sushi bijvoorbeeld. En met elkaar praten 
over literatuur. En luisteren naar klassieke muziek, zoals 
Rachmaninov. Terwijl mijn twee katten tevreden spinnend voor de 
open haard liggen. 
Zelf ben ik flink gebouwd, flink behaard en flink bebaard. Ik ben een 
avondmens, maar sta graag ’s ochtends op tijd op om een lekker 
ontbijt klaar te maken. Ook graag voor jou, zodat jij nog even kunt 
blijven liggen.” 
 
Meisje van de krant typt vrolijk weg tijdens zijn verhaal. 
Ze kijkt op het scherm en roept dan: 
 
“O, maar dat is ook toevallig! (pauze) Zo toevallig! Dat 
geloof je niet. (pauze) Ik had net een mevrouw en die gaf 
een tekst op en die was ook precies € 643,85. Zo 
toevallig! Precies even duur.” 
 
“€ 643,85? Dat is wel veel. Dat had ik niet gedacht. Dat 
heb ik niet eens bij me.” 
 
“Hoeveel heeft u dan bij u?” 
 
Kijkt in portemonnee. 
“€ 4,50.” 
 
“€ 4,50? Nee zeg. Wat toevallig! Heel bijzonder.” 
 
“Wat kunt u doen voor € 4,50?” 
 
“Even kijken... Ja. Dat wordt dan: m. zkt vr.” 
 
“Pardon?” 
 
“m. zkt vr.  Dat is afgekort voor: man zoekt vrouw.” 
 
“O. Nou doet u dat dan maar.” 
 
Rekent af en vertrekt, wat teleurgesteld. 
 
Meisje: “Wat toevallig!” 
 


